
 

 

Even voorstellen:  

Lourens Oldersma (1958), geboren en getogen in Leeuwarden, sinds 1987 woonachtig in Goutum 

samen met Ria. Onze beide kinderen zijn inmiddels het huis uit. Sinds 1981 ben ik werkzaam in het 

archiefwezen in allerlei verschillende functies. Sinds 2017 ben ik rijksarchivaris in de provincie Fryslân, 

een functie verbonden aan Tresoar, archief, bibliotheek en literatuurmuseum van Fryslân.  

In mijn middelbare schooltijd en de studiejaren daarna was ik een trouwe bezoeker van het toenmalige 

Frysk Orkest. Tijdens mijn studiejaren kwam ik in contact met de Leeuwarder Opera- en 

Operettevereniging Animato waar ik zo’n tien jaar bij heb gezongen en gespeeld. Memorabel waren 

destijds de grote uitvoeringen in De Harmonie te Leeuwarden met het Frysk Orkest onder leiding van 

August Haltmayer in de bak.  

Het gezin, diverse bestuursfuncties en werkzame leven vergden op een gegeven zoveel tijd dat ik moest 

stoppen bij Animato en geen tijd meer had voor concertbezoek. Nu het pensioen in zicht komt hoop ik 

meer tijd te hebben voor de mooie dingen in het leven zoals het bezoeken van concerten van het NNO 

en de kamermuziek. Graag wil ik mij dan ook inzetten voor het verder versterken van de 

Vriendenvereniging van het NNO.  


